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Kerkdienstrooster1 

7 januari  jeugdkerk 16+ 

10.00 ds. F.A.J. Heikoop, Loosdrecht  

18.30 ds. M.J. Luteijn, Vuren  

Collectes, 1e: El Roi 

14 januari  jeugdkerk 12+ 

10.00 ds. H.G.W. Groot Karsijn  

18.30 ds. H.P. de Goede, Werkendam  

Collectes, 1e: Red een Kind 

18 januari  in Avondlicht 

15.00 Dhr. A. van Steenis Heukelum  

21 januari  Start week van gebed 

10.00 ds. H.G.W. Groot Karsijn  

18.30 mevr. ds. J. van den Brink-Dekker, Genderen  

Collectes, 1e: Jubilee Campaign 

22 t/m 26 januari   

19.00 Gebedsbijeenkomst 

28 januari   

10.00 ds. H.J.P. de Pater, Vreeswijk  

18.30 Coen Nuijten jeugddienst 

Collectes, 1e: Mensenkinderen 

4 februari  jeugdkerk 16+ 

10.00 ds. T. Deelstra, Opeinde voorbereiding op het H.A. 

18.30 ds. D. Westerneng, Yerseke en Oosterland  

Collectes, 1e: Zending 

11 februari  jeugdkerk 12+ 

10.00 ds. H.G.W. Groot Karsijn H.A. 

15.00 ds. W.M. Roseboom voortzetting H.A. in Avondlicht 

18.30 ds. H.G.W. Groot Karsijn voortzetting H.A. 

Collectes, 1e: Vrienden van Domari, Avondmaal: Algemeen Diaconaal werk 

18 februari   

10.00 ds. H.G.W. Groot Karsijn  

18.30 ds. P.M. van Dam, Houten  

Collectes, 1e: Het Passion  

 
1 De 2e collecte is voor de kerk en de uitgangscollecte is voor onderhoud van de gebouwen. 
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Vanuit de pastorie 

Onze jaartelling 

Het nieuwe jaar is weer begonnen. We hebben de afgelopen periode stil mogen 

staan bij de geboorte van het kind op Wie onze jaartelling gebaseerd is: Jezus 

Christus. Onze jaartelling is ingevoerd in het jaar 526 na Christus. Tot die tijd re-

kende men als beginpunt van de jaartelling de stichting van de stad Rome. Pause-

lijk archivaris Dionysius Exiguus berekende in die tijd dat Jezus 525 jaar geleden 

geboren zou zijn. Het jaar erop voerde de paus deze jaartelling in. Historici heb-

ben later geconcludeerd dat de berekening van Exiguus niet helemaal klopte. 

Waarschijnlijk zal Jezus geboren zijn in het jaar 6 ‘voor Christus’. Maakt ook niet 

uit. Het blijft bijzonder dat onze jaartelling nog steeds gebaseerd is op de ge-

boorte van dit kind uit Bethlehem. 

God maakt geschiedenis - 

wat nooit geschiedde, is 

te middernacht begonnen; 

waar liefde leven geeft, 

daar woont de Heer, daar heeft 

zijn rijk de slag gewonnen! 

Alle lezers heil en zegen voor het nieuwe jaar gewenst! 

Vakantie 

De eerste week van januari heb ik vakantie. Ik hoop maandag 8 januari mijn 

werkzaamheden in de gemeente weer op te pakken. 

Lief en leed 

Piet en Lia van der Veer mochten vieren 40 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefe-

liciteerd en Gods zegen toegewenst. 

Ad en Jannie van Mil mochten vieren 50 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen 

en wensen hen Gods zegen toe. 

Dinsdag 12 december is er bij Harm en Emmy Beijer (Graaf Reinaldweg) een 

dochter geboren. Ze heet Emilia. Kort na haar geboorte is ze overleden. Een groot 

verdriet. We wensen dit gezin en hun familie Gods kracht en nabijheid toe. 

Donderdag 14 december zijn er bij Dirk en Jeanette Vos (Achterweg) twee meisjes 

geboren. Ze heten Lieke en Marieke. We wensen dit gezin Gods zegen toe. 
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Gerrit Pippel heeft een operatie aan zijn knie ondergaan.  

We wensen hem een goed herstel toe. 

Otto van Willigen ligt op het moment dat ik dit schrijf in het ziekenhuis in Tiel.  

We hopen dat hij snel weer naar huis mag en wensen hem een goed herstel toe. 

Belijdend lid 

Brenda van Thienen is belijdend lid geworden van onze gemeente. Brenda heeft in 

het verleden in een ander kerkgenootschap al belijdenis gedaan. Tijdens een huis-

bezoek heeft zij daarom op de derde vraag van het belijdenisformulier van de PKN 

‘ja’ geantwoord. Hiermee is zij als belijdend lid toegetreden tot ons kerkgenoot-

schap, de Protestantse Kerk in Nederland, en mag zij deelnemen aan het Heilig 

Avondmaal. Omdat ik me voor kan stellen dat niet iedereen deze derde vraag van 

het formulier uit het hoofd kent, hierbij de vraag waar het om gaat: Wilt u, in  

gemeenschap met de kerk van Christus, als belijdend lid van de Protestantse Kerk 

in Nederland, trouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, 

volharden in het gebed en in het lezen van de heilige Schrift en, met de gaven die 

u geschonken zijn, meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?  

We wensen Brenda en haar gezin Gods zegen toe. 

In Memoria 

Arie van Horssen 

29 mei 1940 – 9 november 2023 

Arie is opgegroeid in Tuil. In zijn werkzame leven was hij machinist op een drag-

line. Arie trouwde met Nel van Dusseldorp. Ze gingen wonen in de Van Lookeren 

van Campagnestraat in Haaften, waar Arie tot zijn overlijden is blijven wonen.  

Arie en Nel kregen drie zonen. In de zomer van 2017 overleed zijn vrouw Nel.  

Arie en Nel waren trouwe kerkgangers. Ongeveer een jaar geleden werd bij Arie 

chronische leukemie geconstateerd. Eind oktober ging zijn gezondheid opeens 

snel achteruit. Arie werd opgenomen in het ziekenhuis in Den Bosch waar hij op  

9 november overleed. Arie mocht 83 jaar worden. De dankdienst voor zijn leven 

heeft plaatsgevonden op 15 november in onze kerk. We stonden stil bij woorden 

uit Psalm 16:8 Steeds houd ik de HEER voor ogen, met Hem aan mijn zijde  

wankel ik niet. Dit was het vertrouwen waaruit Arie leefde en waarin hij mocht 

sterven. Na de dienst hebben we zijn lichaam begraven op de begraafplaats in 

Haaften. Dat gebeurde met een prachtige regenboog op de achtergrond.  

We wensen zijn familie Gods kracht en troost toe.  
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Truus Blom 

28 maart 1941 – 16 november 2023 

Truus is opgegroeid in Vuren. Truus trouwde met Leen Blom uit Herwijnen.  

Leen en Truus hebben op verschillende plaatsen gewoond, maar het grootste  

deel van hun huwelijk woonden ze in Herwijnen. Truus en Leen hebben onze  

gemeente ruim 25 jaar lang gediend als kostersechtpaar. Dat deden ze met een 

enorme inzet. In het begin van de coronatijd in 2020 overleed Leen. Kort daarna 

verhuisde Truus naar Avondlicht. Als vrijwilligster was ze daar al actief. Truus en 

Leen kregen vier zonen en een dochter. Begin november moest Truus plotseling 

opgenomen worden in het ziekenhuis in Tiel. In het begin leek het nog de goede 

kant op te gaan, maar snel daarna ging het steeds slechter met haar gezondheid. 

Truus overleed op 16 november in het ziekenhuis in Tiel. Truus mocht 82 jaar 

worden. De dankdienst voor haar leven heeft plaatsgevonden op 23 november  

in onze kerk. We hebben stilgestaan bij de woorden uit Psalm 23 De Heer is mijn 

Herder. Deze Psalm was Truus erg dierbaar. In het vertrouwen op deze Goede 

Herder heeft ze geleefd en is ze gestorven. De begrafenis heeft plaatsgevonden  

in Herwijnen. We wensen haar familie Gods kracht en nabijheid toe. 

 

Teus van Dusseldorp 

19 juli 1938 – 18 november 2023 

Teus is opgegroeid op Leuven. Hij was de oudste in een gezin van tien kinderen. 

Teus had een zorgeloze jeugd tot het moment dat zijn vader ziek werd en over-

leed. Teus was toen 21 jaar. Teus was in zijn hart boer. Hij leerde Marja kennen 

en trouwde met haar. Zij was echt zijn maatje. Teus ging werken als technisch 

onderhoudsmedewerker op de LTS Het Gilde in Gorinchem, waar hij een goede 

tijd heeft gehad. Teus was een trouw lid van onze gemeente. De laatste tijd 

woonde hij in Avondlicht. Sinds de zomer dit jaar tobde Teus regelmatig met zijn 

gezondheid. De afgelopen tijd namen zijn krachten snel af. Teus overleed op  

18 november op zijn kamer in Avondlicht in de leeftijd van 85 jaar. De dienst  

van Woord en gebed heeft plaatsgevonden op 24 november in onze kerk.  

We stonden stil bij woorden uit Psalm 116 en uit de woorden uit Hebreeën 13:14  

Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.  

Dit lied en deze woorden waren Teus dierbaar. Zijn lichaam hebben we  

aansluitend begraven op de begraafplaats in Herwijnen.  

We wensen zijn vrouw Marja en de verdere familie Gods troost en kracht toe. 

ds. Edwin Groot Karsijn  
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Notulen kerkenraadsvergadering van 27 november 2023 

Opening en inleiding  

Jaap Kuyntjes opent de vergadering en geeft het woord aan ds. Groot Karsijn.  

Na gebed leest hij 1 Korinthe 14: 26-33. Dit Bijbelgedeelte gaat o.a. over de  

orde in de gemeente. Vervolgens houdt hij een inleiding over de kerkorde.  

Het is goed als de kerkenraad weet waarom een kerkorde nodig is. Elke vorm  

van samenleven vraagt om een zekere ordening. Voor de gemeenschap van de 

kerk is dat niet anders. Christus is het Hoofd van de Kerk en de gemeente wordt 

begenadigd door de Geest. In de kerk gaat het er menselijk aan toe. De vraag  

is dus hoe het leven en werken van gemeente en kerk met orde kan geschieden. 

Kerkorde en ordinanties zijn middelen die dienstbaar willen zijn aan een goed 

functioneren. De regelingen zijn in gezamenlijk overleg ontworpen voor de hele 

kerkgemeenschap, zodat we samen weten waarop wij aanspreekbaar zijn en  

waar wij elkaar aan kunnen houden.  

Vervolgens wordt ingezoomd op een aantal artikelen (o.a. eredienst, wie mag  

er voorgaan). Hierna volgt een bespreking van enkele casussen.  

 

De inleiding wordt afgesloten met Gezang 319:2. 

Looft God, 

Hij stuurt het schip der kerk, 

dat naar de morgen vaart. 

Hij is hartslag van ons werk, 

Hij houdt het welbewaard. 

 

Bezinningstraject 

Op donderdag 9 november is er weer een gemeenteavond gehouden over de 

voortgang van het bezinningstraject. De opkomst was aan de lage kant omdat  

de donderdag achteraf niet de meest handige avond was. Het was overigens  

wel een goede avond.  

Margriet Sprong, Nijs Dekker, Dittie van Zee en ds. Groot Karsijn gaan binnenkort 

starten met het schrijven van het beleidsplan. Er zal steeds een tussentijdse te-

rugkoppeling plaatsvinden, zodat niet alles in een keer gedeeld wordt. Er wordt 

naar gestreefd om het beleidsplan klaar te hebben voor de gemeenteavond op 

biddag.  
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Evangelisatiewerkgroep 

• Op 29 oktober 2023 konden we genieten van een indrukwekkende evangeli-

satiedienst met als thema ‘Overwin het kwade door het goede’. Voorganger 

mevrouw Anita Stigter uit Papendrecht vertelde aan de hand van eigen erva-

ringen hoe zij hier in de praktijk mee omgaat. De samenzang werd begeleid 

door Jaap Bron achter de piano. Margrieta en Rhodé Baas uit Haaften maak-

ten deze dienst compleet door het zingen van enkele prachtige liederen, 

waaronder het nummer ‘You raise me up’: 

U tilt mij op en zet mij op de bergtop 

U tilt mij op, plaatst mij op ruwe zee 

Ik voel me sterk, U draagt mij op Uw schouders 

U tilt mij op en draagt mij met U mee   

• In december zal in de week voor kerst weer een kerstattentie worden  

rondgebracht in Herwijnen.  

Dit is een gezamenlijke actie met de Hervormde Kerk. 

• Save the date: op zondagavond 7 april 2024 zal Andries Knevel voorgaan  

in een Evangelisatiedienst. Verdere informatie volgt via het contactblad. 

 

Jeugdwerk 

• Op dankdag hebben we samen met de HK en de school een dienst georga-

niseerd met als thema ‘Waar kijk je naar?’ De samenwerking was weer fijn. 

Aan de hand van het verhaal van de vijf broden en twee vissen, een pop-

cornmachine en een zwarte en roze bril werd uitgelegd dat het maar net  

is hoe je kijkt en dat het altijd meer is dan je denkt. 

• Begin december hebben de jeugdouderlingen hun jaarlijks overleg met de 

dominee. We zullen bespreken welke punten de komende tijd aandacht  

vragen en natuurlijk nemen we daarbij mee wat in het bezinningstraject 

naar voren is gekomen.  

• De jeugddienst van 10 december is in voorbereiding.  

Voorganger is Corjan Matsinger en de muziek van Gates of Zion.  

Voorafgaand aan de dienst zijn de jongeren welkom om te komen eten.  
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Diaconie 

Het collecterooster 2024 en de begroting van 2024 worden goedgekeurd.  

Lia van Zandwijk zal als afgevaardigde van de diaconie toetreden tot het  

moderamen. 

Op 9 december zal een inzameling worden gehouden voor de Voedselbank. 

Kerkrentmeesters 

Kerkapp 

Nadat enkele vragen zijn beantwoord stemt de kerkenraad in met het voorstel  

om de appcommissie opdracht te geven om tot invoering van een kerkapp  

over te gaan. 

Verkoop na dankdag 

Op een enkele kritische reactie na hebben we veel positieve reacties ontvangen  

op de verkoopavond. Binnenkort heeft Linda van Eck een overleg over een  

mogelijke herstart van de bazaar.  

Ledverlichting 

Een gemeentelid informeerde waarom we nog geen ledverlichting hadden.  

Toen bleek dat dat op de financiën vast zat bood hij spontaan de financiering 

daarvan aan. Inmiddels is een en ander, onder dankzegging, al gerealiseerd.  

Gebedsweek 

Op zondag 21 januari wordt de aftrap gegeven voor de gebedsweek, met bijeen-

komsten die van maandag 22 januari tot vrijdag 26 januari worden gehouden. 

Peter van Noord en Anita van Zandwijk hebben zich beschikbaar gesteld als  

afgevaardigden vanuit de kerkenraad. 

Verslag van de vergadering van de gezamenlijke moderamina van  

beide kerken op 15 november 2023 

Het was een goede bijeenkomst waarin het onderwerp samenwerking, mede  

naar aanleiding van het bezinningstraject, uitgebreid is besproken.  

Volgende vergadering 

Deze staat gepland voor 15 januari 2024, inleiding door ds. Nijs Dekker.  

Sluiting  

Marieke de Bruijn sluit iets na 22 uur de vergadering af met gebed.   
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Kerkrentmeesters 

Kerkbalans 2024: Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari is de landelijke  

Actie Kerkbalans. Kerken krijgen geen subsidie,  

daarom doen wij een dringend beroep op U. 

Om te kunnen bestaan hebben we een financiële  

bijdrage nodig van onze leden. Zo blijven we van  

waarde voor onze leden en de samenleving. 

De energielasten drukken nog steeds in hoge mate op onze begroting. 

“Geef vandaag voor de kerk van morgen” is ook dit 

jaar het thema. Al onze leden van 18 jaar en ouder 

ontvangen een brief van de kerkrentmeesters.  

Net als andere jaren met de vraag om aan te geven 

wat de vaste vrijwillige bijdrage voor dit jaar wordt. 

Wat is de kerk mij waard? Doe mee. 

Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor 

de mensen om ons heen.  

 

We vertrouwen op een goede Actie Kerkbalans 2024. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de kerkrentmeesters 

Jaap Kuyntjes, 

voorzitter 

 

 

 

Met deze QR-code kunt u  

uw bijdrage overmaken.2  

 
2 Gebruik de camera van uw telefoon om de QR-code te gebruiken. 
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Week van gebed  

 

Dankwoorden 

Wij zijn blij verrast met de vele felicitaties die wij hebben ontvangen voor  

ons 50-jarig huwelijksjubileum. 

Hartelijk dank daarvoor. 

Ad en Jannie van Mil 

_________________________________________________________________ 
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Even voorstellen 

In deze rubriek vertellen gemeenteleden wie ze zijn, waar ze blij van worden  

en hoe ze bij onze gemeente terecht zijn gekomen. 

Wie ben je?  

Mijn naam is Johan de Wit, ik ben 46 jaar geleden geboren te Haaften als 6e  

zoon van George en Adrie de Wit. Als nummer acht uit een gezin van negen  

kun je begrijpen dat ik ontzettend verwend ben door al mijn grote broers en  

zussen. En nog steeds staan ze altijd voor mij klaar als ik ze nodig heb.  

Aangezien ik al vroeg door had dat met mijn handen werken niet mijn sterkste 

kant is, heb ik mijn heil gezocht op kantoor. Inmiddels alweer ruim 22 jaar  

werkzaam bij Algeco Bouw & Winkels in de functie van HR Manager. 

Ik ben getrouwd met Dirma en samen zijn we de dankbare ouders van ons  

meidenkwartetje, Indy, Amy, Emily en Dewi. Op moment van schrijven zijn  

we nog woonachtig aan de Miekeskamp in Haaften maar we hopen eind januari  

te verhuizen naar de Pauwenkamp, uiteraard nog steeds in Haaften, wat toch  

het mooiste dorp aan de Waal is. 

 

Waar word je blij van? 

Ik ben nog steeds een fanatiek sporter, zo voetbal ik al ruim 35 jaar bij de VV 

Haaften inmiddels in het veteranen team. Maar ook als leider ben ik nog actief bij 

het team van Emily. Ik kan dan ook enorm genieten van mijn sportende kinderen. 

Verder tennis ik inmiddels een half jaar en doe ik in de zomer graag aan beach-

volleybal. Af en toe wandel ik samen met Dirma graag een Klompenpad.  

Ook van lekker eten en drinken word ik blij, ik keek vroeger al graag in de pannen 

wat er die avond gegeten werd, en sinds ik getrouwd ben kook ik het liefst zelf.  
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Hoe ben je bij deze gemeente terecht gekomen? 

Aangezien mijn ouders naar deze Gemeente gingen ben ik van kleins af aan al aan 

deze Gemeente verbonden. Met uitzondering van een uitstapje naar hervormd 

Hellouw (tijdens mijn verkeringstijd liep ik achter Dirma aan) is dit ook altijd zo 

geweest. Lange tijd heb ik onderdeel mogen zijn van de clubleiding van de jeugd-

club. Dit heb ik altijd ontzettend leuk gevonden met de weekendjes weg als hoog-

tepunt. En nog steeds is het leuk om aangesproken te worden door jongeren die 

ik eens op de club heb gehad en inmiddels jongvolwassen zijn. 

De Pen geef ik door aan: Gera van Noord 

 

 

Evangelisatiewerkgroep 

Om . . . 

. . . de kerk te koesteren 

Welkom 

Dit huis is een huis waar de deur openstaat, 

waar zoekers en zieners, genood of gekomen, 

hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, 

waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, 

de vonk van de Geest in hun binnenste slaat. 

 

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, 

waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen 

om uiting te geven aan waar zij van dromen, 

waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, 

die nooit meer, door niemand, zich inperken laat. 

 

Tekst: Margryt Poortstra 
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Vanuit het jeugdwerk… 

Rondom de feestdagen zijn er veel leuke activiteiten georganiseerd voor onze  

kinderen en jongeren. We delen daar graag wat over, zodat jullie een beetje  

sfeer kunnen proeven!  

Het begon op de jeugdclubs met het spelen van het sinterklaasspel.  

Bij het dobbelspel werden kadootjes uitgepakt, maar ook weer weggegeven,  

afgepakt en geruild. Er werd gelachen en ook gebaald als het leuke kadootje  

aan je neus voorbijging! 

 

Op 10 december hebben we voorafgaand aan de jeugddienst gegeten met de  

jongeren van 12 jaar en ouder en hun leiding van de jeugdkerk en catechisaties. 

Het was een gezellige boel in een bomvolle jeugdzaal. Heel veel dank aan de 

jeugddienstcommissie voor  

het voorbereiden van het eten!  

Het thema ‘Vol verwachting 

klopt ons hart’ werd ingeleid 

door Tamme met leuke  

stellingen waar iedereen met 

een groen of rood kaartje zijn 

mening over kon geven.  

Op de JV werd op 17 december een gezellige gourmet avond gehouden.  

Aan een sfeervol gedekte tafel werd heerlijk gegeten en gekletst.   
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Op 24 december was de prachtige kerstviering van de kindernevendienst waar  

we weer hebben genoten van het zingen en toneelspel van de kinderen.  

Op de kinderpagina verderop is hierover meer te zien en te lezen. 

 

We kijken niet alleen terug, maar natuurlijk ook vooruit.  

Op 28 januari is er weer een jeugddienst. De spreker is Coen Nuijten.  

Coen spreekt, schrijft en coacht binnen bedrijven, stichtingen en kerken en  

weet stevige inhoud op een simpele en humoristische manier te brengen.  

Hij gaat met ons nadenken over hoe wonderlijk God ons heeft gemaakt.  

De muziek wordt verzorgd door de band Connect uit Leerdam.  

Van harte welkom allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van Dirma en Marieke  
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Zending 

Uit de nieuwsbrief van de familie Runhaar 

Graag delen we met jullie hoe groot 

Gods voorziening en leiding is geweest 

in de afgelopen tijd. Gelijk een mooi 

moment om vooruit te kijken en onze 

plannen en dromen met jullie te delen. 

Gebedsverhoring! 

Een van de eerste gebedspunten die 

we met onze achterban deelden, was 

het vinden en verkrijgen van een visum. Op het toeristenvisum waarop we eind 

juni het land ingekomen zijn, konden we 6 maanden verblijven. Met heel veel 

dankbaarheid en opluchting kunnen we laten weten dat we deze maand een vi-

sum (voor 2 jaar) hebben ontvangen! De weg was lang, uitdagend en uiteindelijk  

anders dan we vooraf hadden gedacht, maar God heeft op een geweldige manier 

voorzien. 

Wie ooit verhuisd is naar een andere woonplaats (of ander land) zal weten dat  

‘je ergens thuis voelen’ voor een groot deel te maken heeft met een netwerk  

hebben. Mensen kennen, vrienden maken, je gekend weten. Een van de manieren 

waarop je – als christen- contacten kunt maken, is door je bij een kerkelijke  

gemeente aan te sluiten. We hebben ondertussen een fijne en kleine gemeente 

gevonden, waar we ons erg welkom en thuis voelen. Een plek waar Indonesische 

en westerse christenen samenkomen om God te aanbidden, meer over Hem te  

leren en elkaar te bemoedigen. Er zijn een aantal andere kinderen, waarbij onze 

kinderen zich steeds meer op hun gemak voelen. Opnieuw een gebedsverhoring! 

Gezocht! 

Wij zoeken iemand die het leuk lijkt ons te ondersteunen in onze missie.  

Ben jij komend jaar voor een langere periode beschikbaar en lijkt het je leuk  

om bij onze missie betrokken te zijn? Laat het ons dan weten. We zoeken  

ondersteuning in begeleiding van onze kinderen tijdens het reizen en momenten 

dat wij beide bij het werk betrokken zijn. Neem gerust contact met ons op om  

hier verder over door te praten. 

Taal mentor 

Voor de kids zijn we op zoek naar een taal-mentor die ze een aantal uurtjes  

per week kan helpen met het leren van Indonesisch.  

Bidden jullie mee dat we de juiste persoon zullen vinden?  
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Nieuwe rol 

De officiële rol die wij per 1 januari 2024 op ons nemen is die van field leaders  

Indonesia. Dit houdt onder andere in dat we onze WO collega's in Indonesië bege-

leiden door elke drie maanden te evalueren hoe het met ze gaat, hoe de plannen 

ontwikkelen en ze te bemoedigen in hun werk. Daarnaast zullen we ze jaarlijks 

bezoeken om face to face gesprekken te kunnen voeren en hun ministries te zien. 

Het zal een flinke puzzel worden om deze werkzaamheden als koppel (samen met 

het gezin) uit te voeren, maar we hebben er enorm veel zin in en zien er ook  

zeker het avontuur van in. We zullen nog heel wat van Indonesië gaan zien! 
 

De volledige nieuwsbrief kunt u lezen op: 
https://mailchi.mp/62a218440eab/laatste-nieuws-uit-bali  

Verjaardagen 80 jaar en ouder 

Geboorte-

datum 
Naam Adres   

7-1-1942 
Mevr. H. Donker- 

van Zanten 
Molenkamp 64 4171BP HERWIJNEN 

14-1-1936 
Mevr. C.P. Wellner 

-Lagas 

Sluimerskamp 18 

k 103 
4171BR HERWIJNEN 

8-2-1940 
Mevr. B.A. Kuiper- 

Weltevreden 
Vlierhof 16 4171AZ HERWIJNEN 

 

Roosters  

Oppasdienst crèche Benjamin  

Datum Oudere oppas Oudere oppas 2 Jongere oppas 

7 jan Helma Kuijt Ageeth Satter Suze van Zandwijk 

14 jan Marieke den Hartog Eveline Baggerman  

21 jan Elselien Groot Karsijn Alisia Hommes Maureen van Weelden 

28-jan Arianne Bezooijen Anniek Koppejan Saar van Thienen 

4 feb Anita Macleane Natasja van Horssen Emily de Wit 

11 feb Rike van Noord Anja de Bruijn  

18 feb Esther v.d. Perk Rosann Noordam Isha Dekker 

https://mailchi.mp/62a218440eab/laatste-nieuws-uit-bali
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Schoonmaak kerkgebouw 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkrijden 

  

1 januari t/m 7 januari 
Astrid van Arendonk 

Machteld van Winsen 

8 januari t/m 14 januari 
Tine van Zante 

Janny Steenis 

15 januari t/m 21 januari 
Teuni Bok 

Anja van Willigen 

22 januari t/m 28 januari 
Alie Blom 

Adrie van Veldhoven 

29 januari t/m 4 februari 
Anja de Vries 

Ria van Soelen 

5 februari t/m 11 februari 
Hans Bok 

Mieke Bok 

12 februari t/m 18 februari 
Margriet van Hemert 

Peter van Noord 

19 februari t/m 25 februari 
Sya ten Hagen 

Corrie van Wijgerden 

26 februari t/m 3 maart 

Heleen van Zuijdam 

Josina van Zandwijk 

Dicky van Os-van Zuijdam 

Datum Chauffeur Bereikbaarheid 

7 januari Ad van Arendonk 0418-58 2322 

14 januari Mieke Bok 06-5213 0727 

21 januari Wim Niesing 06-3344 1746 

28 januari Machteld Keijnemans m.keijnemans@upcmail.nl 

4 februari Tinus de Bruijn 06-5130 6971 

11 februari Josina van Zandwijk 06-4615 7504 

18 februari Ad van Arendonk 0418-58 2322 

25 februari Mieke Bok 06-5213 0727 
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Kindernevendienst - JACHIN 

Hoi jongens en meisjes! 

Dit is alweer de eerste kinderpagina 

van het nieuwe jaar! Wij wensen jullie 

allemaal een mooi en gezond 2024 toe. 

Een jaar waarin we met elkaar weer 

mooie momenten mogen hebben op 

de kindernevendienst.  

We hopen jullie in dit jaar allemaal 

weer te ontmoeten om te kunnen  

praten, knutselen of om spelletjes te spelen bij de Bijbelverhalen. Tot snel!  

Verhalen voor de komende periode  

7 januari  Marcus 1:9-11  De doop van Jezus  

14 januari  Marcus 4:35-41  Storm op het meer  

21 januari  Lukas 10:25-37  Gebedsweek  

28 januari  Marcus 6:14-29  Johannes de Doper gedood  

Gebedsweek  

Dit jaar is de gebedsweek van 21-28 januari.  

In die week staan wij stil bij Lukas 10: 25-37. Op zondag 21 januari besteden wij 

hier aandacht aan tijdens de kindernevendienst. Daarnaast nodigen wij jullie al-

lemaal uit voor de dienst van dinsdag 23 januari!    
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Kerstfeest  
God maakt een nieuw begin! Daarover hebben we het met elkaar gehad tijdens 

het kerstfeest. De geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus kondigen 

dit nieuwe begin aan. In hen komt de belofte van Gods nieuwe wereld dicht bij 

de mensen.  

De gemeente kon genieten van het kerstverhaal dat jullie uitspeelden.  
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'In Betlehem, de stad van David, wordt Jezus geboren. Engelen vertellen het 

goede nieuws aan de herders: jullie redder is geboren, Christus, de Heer.  

God maakt een nieuw begin!'.  

Met elkaar mogen we ook in dit nieuwe jaar stil blijven staan  
bij dit nieuwe begin. 
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Niet te vergeten 

Koffie drinken3 

Maandelijks na de ochtenddienst op de eerste zondag  

van de maand gezamenlijk koffiedrinken in de kerk.  

Gezellig met elkaar napraten onder het genot van een  

kopje koffie, thee, limonade en iets lekkers.  

Kom jij, komen jullie ook? 

 

Iedere 2e dinsdag van de maand,  

vanaf 10.00 tot ca. 11.00 / 11.30 uur staat de koffie / thee klaar voor eenieder  

die het fijn vindt de ander te ontmoeten en een praatje te maken.  

Ook buren, familieleden en vrienden zijn van harte welkom!  

Vervoer kan worden geregeld. 

Aria Bijl, tel. 06-12875293 

Nel de Bruijn, 06-83386955 

Adrie van Zandwijk, 06-23518414 

Welkom in Herwijnen 

Namens beide kerken van Herwijnen willen we mensen van buiten 

Herwijnen, die alleen, samen of als gezin nieuw in Herwijnen zijn  

komen wonen hartelijk begroeten met een bloemetje.  

Krijgt u nieuwe buren? Of komt er iemand bij u in de  

straat of wijk wonen van buiten Herwijnen?  

Wilt u het adres dan mailen naar: evangelisatie@gkherwijnen.nl 

 

Oud ijzer 

Heeft u nog oud ijzer beschikbaar?  

Wij halen het graag bij u op.  

 Bel daarvoor 06-51114531 of 06-34516914. 

 Oud ijzer is wel oud, maar zeker niet nutteloos. 

 

 

  

 
3 Wil je ook helpen met koffie schenken of vind je het leuk om een cake of koek mee te nemen?  
Stuur dan een bericht naar Linda van Eck (lavaneck66@gmail.com/06-51824653) dan word je  
aanmelding meegenomen in het rooster voor 2024. 

mailto:evangelisatie@gkherwijnen.nl
mailto:lavaneck66@gmail.com/06-51824653
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0n936kZfRAhUVelAKHS7RBHsQjRwIBw&url=https://heimwee.info/2014/05/07/bloemetje-sturen-doe-het-via-internet/&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNEkLBCprAo1NUlZA-pjkUvdNADhfg&ust=1483023157823800
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Algemene informatie 
Zondagsdiensten van april t/m oktober  ..............   9.30 en 18.30 uur 

van november t/m maart  ........ 10.00 en 18.30 uur 

Kerkgebouw Achterweg 15, 4171BA Herwijnen, tel. 0418-58 1144 

Post- / e-mailadres Postbus 4, 4170AA Herwijnen / info@gkherwijnen.nl 

Predikant Ds. H.G.W. Groot Karsijn, Achterweg 13, 4171BA  Herwijnen 

tel. 0418-58 1434, e-mail dominee@gkherwijnen.nl  

Preses Dhr. J.J. Kuyntjes, Zworrelstraat 44, 4171AJ  Herwijnen, 

tel. 0418-58 1693 / 06-511 14531, e-mail preses@gkherwijnen.nl  

Scriba Mevr. G. de Vries, Gendershof 35, 4175AN  Haaften, 

tel. 06-1547 6079, e-mail scriba@gkherwijnen.nl  

Kosters tel. 06-8223 4326 of 0418 582289, e-mail koster@gkherwijnen.nl 

Vertrouwenspersoon Corine Baggerman  

tel. 06-1455 3964, e-mail jcvanderhoek@gmail.com 

Onderhoud gebouwen IBAN NL95 RBRB 0689 1750 78 

t.n.v. Stichting tot behoud van het Erfgoed van de  

Gereformeerde Kerk Herwijnen 

Kerkrentmeesters IBAN NL91 RABO 0328 0562 00 

t.n.v. Gereformeerde Kerk (vrijwillige bijdrage, collectebonnen enz.) 

e-mail  kerkrentmeesters@gkherwijnen.nl  

Diaconie IBAN NL61 RABO 0328 0294 83 

e-mail  diaconie@gkherwijnen.nl 

Zending IBAN NL74 INGB 0006 9330 24 

t.n.v. Zending Gereformeerde Kerk 

e-mail zending@gkherwijnen.nl  

Evangelisatiewerkgroep IBAN NL78 RABO 0122 7577 77 

e-mail  evangelisatie@gkherwijnen.nl  

Collectebonnen Lijsterbeslaan 21, 4171AS  Herwijnen, tel. 0418-58 1729  

e-mail  hansengerdameer@hotmail.nl of 

Graskamp 11, 4175CX  Haaften, e-mail fam.kampen@planet.nl 

Coördinatie “kerkrijden” Sluimerskamp 3,  4171BR  Herwijnen,  

tel. 06-2722 8423 of e-mail hermienrijkse@concepts.nl 

Ledenadministratie e-mail  kerkelijkburo@gkherwijnen.nl of  

tel. 06-1026 7100 of 0418-59 2826 

Website https://www.gkherwijnen.nl, e-mail webmaster@gkherwijnen.nl  

Sociale media facebook.com/gkherwijnen, instagram.com/gk_herwijnen 

Distributie gewoonlijk vanaf de eerste zondag van de maand in de kerk  

juli/augustus wordt samengevoegd. 

Aanleveren kopij Voor woensdag 24 januari om 19.00 uur 
liefst per e-mail naar redactie@gkherwijnen.nl of als dit niet mogelijk is:  

Waalbandijk 73, 4174GP  Hellouw. 

mailto:info@gkherwijnen.nl
mailto:dominee@gkherwijnen.nl
mailto:preses@gkherwijnen.nl
mailto:scriba@gkherwijnen.nl
mailto:koster@gkherwijnen.nl
mailto:jcvanderhoek@gmail.com
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mailto:evangelisatie@gkherwijnen.nl
mailto:hansengerdameer@hotmail.nl
mailto:fam.kampen@planet.nl
mailto:hermienrijkse@concepts.nl
mailto:kerkelijkburo@gkherwijnen.nl
https://www.gkherwijnen.nl/
mailto:webmaster@gkherwijnen.nl
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